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Als je ’t mij vraagt… 
Chiro Morkhoven 

Voorwoord 
Beste lezer, 

 

Welkom in de kampmataboe! De mataboe is het boekje van onze chiro waarin we alle informatie en 

leuke weetjes met jullie delen. Jullie vinden hierin alle nieuwtjes maar ook de toekomstige 

activiteiten van Chiro Morkhoven. 

Als eerste kijken we nog even terug in de tijd. We hebben enkele super toffe evenementen gehad 

zoals het ontbijt, Hemelbal For Kids, Hemelbal en Hemelbal For Adults, waar jullie je beste dansmoves 

hebben kunnen laten zien. Deze evenementen waren een groot succes, dank jullie wel allemaal om 

te komen! We vonden het mega leuk dat we zoveel van jullie bekende gezichten hebben gezien! 

Ondertussen is het jaar voorbij gevlogen, maar gelukkig is het nog niet gedaan… Er staan nog heel 

wat toffe zondagen en activiteiten op ons te wachten. Het komende hoogtepunt is ... HET KAMP!!! 

Een chirokamp tijdens de zomervakantie? Wat houdt het kamp precies in? Wat moet ik allemaal 

meepakken op kamp? Wanneer is het chirokamp? Zoveel vragen die jullie waarschijnlijk hebben. 

Maar geen paniek, want al deze antwoorden zal je ofwel in dit boekje vinden of je kan deze vragen 

aan de leiding stellen. Hopelijk gaan we met z'n allen op kamp! Dus jij komt toch ook hè?          

De planning van de komende activiteiten vind je achteraan in deze mataboe en natuurlijk ook op 

onze Facebookpagina. 

Ook kan je onze foto’s van de chirozondagen terugvinden in onze gesloten groep ‘Chiro Morkhoven 

– foto’s’. 

Verder in de mataboe kunnen jullie lezen wat jullie leiding nog allemaal in petto heeft voor jullie. Hier 

zal waarschijnlijk al heel wat informatie in terug te vinden zijn over themadag en andere speciale 

activiteiten die jullie zullen spelen. 

Veel leesplezier! 

 

Groetjes, 

De leidingsploeg 
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Gegevens leiding 

Meisjes 
Pinkels 

Ode Truyts – Fien Vanberghen – Camille Beirinckx  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Speelclub Meisjes  

Kaat Noordman – Mirthe Verbiest – Marie Van Roosbroeck  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kwiks 

Linn Michielsen – Fere Winkeler  
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Tippers 

Dorien Verelst – Sterre Verbiest   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tiptiens  

Xanthe Van Craen – Sien Noordman – Kaat Caerels   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aspi-meisjes  

Floor Heylen – Britt Bervoets  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Als je ’t mij vraagt… 
Chiro Morkhoven 

 

Jongens  
Sloebers  

Rune Indekeu – Lucas Van Bourgonie – Marn Vanhove  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Speelclub jongens   

Jorre Vervloessem – Brick Cornelis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Rakkers  

Kobe Van Roosbroeck – Mil Moons – Jore Helsen – Bruce 

Bervoets 
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Toppers  
Ase Truyts – Cis Michielsen – Matthias Swolfs   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kerels  

Wies Leirs – Bas Buts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdleiding  
Cis Michielsen -  Mirthe Verbiest   

0483/70 30 07 - 0468/29 66 34 
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De afdelingsgazet 
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Pinkels 
Heyyy liefste pinkeltjes, 

De vakantie is eindelijk begonnen en dat betekent dat we bijna op kamp vertrekken… 

JOEPIEEE!!!               

Voor sommigen onder jullie is het de allereerste keer, maar geen zorgen: het wordt 
SUPERLEUK! We hopen dat jullie er al evenveel zin in hebben als wij! 

Om het kamp nog leuker te maken, zijn er een paar dingen die jullie zeker niet mogen vergeten: 

- Een outfit in ons thema ‘snoepjes’ voor themadag 
- Een witte t-shirt 
- Kleren die heel vuil mogen worden (en eventueel in de vuilbak mogen) 
- Je Kids-ID 
- Eventueel een knuffel 
- Iets om je in stilte bezig te houden tijdens de platte rust 
- En natuurlijk: jullie goed humeur!       

Zoals we jullie al verteld hebben, vertrekken we op 3 augustus met de trein op kamp. 

Waar en hoe laat jullie er moeten zijn, laten we binnenkort nog weten aan jullie mama’s en 
papa’s. Vergeet zeker ook geen fluovestje en een rugzakje met een drinkbus en een koekje voor 
onderweg. 

Om al helemaal in het thema te komen én om je zeker niet te vervelen tijdens de vakantie, 
hebben we nog een leuke kleurplaat voor jullie. Veel kleurplezier! 

Groetjes Ode, Fien en Camille 

XXX 
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Sloebers 
 

Dag beste Sloebers!  

Het is bijna zover, de leukste week van het jaar is in zicht… HET CHIROKAMP!! Nog maar 

een paar weken en dan vertrekken we naar Sleidinge. We vertrekken op 3 augustus met de 

trein op een kamp waar we ons voluit gaan uitleven met onze vrienden.  

 

Maar dat is nog niet alles, we hebben natuurlijk ook een leuke themadag waar we ons leuk 

gaan verkleden. Dus zoek jullie sluwste kleren maar uit, want dit jaar worden we: BOEVEN! 

Dat klopt, jullie worden binnenkort echte boefjes.  

 

Begin al maar vast met aftellen en hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als ons.  

Tot binnenkort, kleine boefjes.  

Groetjes Lucas, Marn en Rune   
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Speelclub Meisjes 
 

Dag liefste speelclub-meisjes, 

 

Het kamp is weer in zicht, joepie! Hoe snel is dit jaar gegaan???  

We kijken wel super hard naar het kamp uit en hopelijk jullie ook! We gaan er een megaaaaa leuk 

kamp van maken! En wat hoort er bij kamp? VERKLEDEN! Dit jaar verkleden we ons als… 

trommelgeroffel… DRAAK (hieronder al een klein beetje inspiratie       ).  

 

Dit is niet het enige want we hebben namelijk NOG wat thema’s. We doen een genderswitch en 

veranderen een dag in jongens! Ook moeten jullie je mooiste feestoutfit meenemen.  

Uiteraard kan een slechte outfit (die in de vuilbak mag) niet missen! Veel succes met inpakken en 

wij staan dan al te wachten aan het station hé ;). 

Tot snel!!! 

 

Dikke kusjes en knuffels, 

Kaat, Marie en Mirthe. 
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Speelclub jongens 
Lieve Speelclubindianen, 

Welkom in de Mataboe, het heilige boekje van onze stam. Alleen de dappersten der dapperen 

mogen dit lezen… dus goed bezig, jij bent er één van! 

Binnenin vind je alles wat je moet weten (of net niet moet weten) over het kamp. Wat je zeker 

moet weten, is dit: het wordt fantastisch. We gaan op jacht naar avontuur, bouwen totempalen van 

kroketten, en fluisteren met de geesten van het kampvuur. 

Wie weet krijg je een geheimzinnige naam zoals “Pikker-van-koeken” of “Slaapt-met-schoenen-

aan”. Misschien vind je een verloren veer van de grote kampvogel, of word je wakker met confetti 

in je slaapzak (wij weten van niets). 

 

Alles kan op kamp. Alles mag. (Oké, bijna alles. Vraag het even aan Floes als je een paard wil 

stelen.) 

Dus hou je boekje goed bij, schrijf je avonturen erin, teken je eigen totemdier, en als je echt durft... 

laat er iemand een mop in schrijven. Of een brief naar thuis. Of een boodschap aan de geesten van 

de afwas. 

  

Tot op het kamp, krijgers. 

Floes & Brick 

Opperhoofden van de Speelclub-stam 
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Kwiks 
Dag KWIKSSS,  

 

Hoe zot, dit is gewoon de officiële kamp mataboe AHHHHH. Wat wil zeggen dat het dus 

bijna zover is…… KAMP!! Wij hebben er alvast VEEL zin in. Maar vooraleer we kunnen 

vertrekken, moeten we nog iets HEEEL belangrijk meedelen – Het thema van de 

themadag. We gaan jullie dus niet meer in spanningen laten……. 

WIJ……. 

HEBBEN……. 

GEKOZENNNN…….. 

VOOR……….. 

( tromgeroffel ) 

FC DE KAMPIOENEN  

WHOEHOEEE!!! Het lot heeft beslist wie 

welk personage is. Op de afbeelding 

hiernaast zie je wie je bent! 

 

 

 

Maar we hebben nog een mededeling, er is 

een brief bij ons aangekomen: als we niet 

betalen in Sleidinge, mogen we niet in onze 

tent. Om de afpersers te slim af te zijn vragen we jullie om ook zeker maffiosa-pakken mee 

te nemen. We zijn in onderhandeling om ons aan te sluiten bij de maffia van Sleidinge: 

wordt dus zeker vervolgd!! 

En als laatste neem je ook een wit t-shirt mee en kleren die vuil mogen worden.  

PHOEFF zo wat een ontlading, die spanning is er eindelijk af. Nu echt aftellen naar het 

kamp.  

Groetjes, jullie mega toffe leiding ;) 
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Rakkers 
Dag allerbeste Rakkers, Het jaar is weer vliegensvlug voorbij gegaan en nog voor we het goed 

beseffen vertrekken we alweer op kamp. Dit jaar gaan we voor 10 dagen naar Sleidinge. 

SPANNEND!!!!! 

  

We hebben al heel wat voorbereid voor jullie maar daar gaan we nog niet te veel over vertellen. 

We moeten er natuurlijk ook nog geraken. We gaan dit jaar met de trein naar Sleidinge om dan 

met een korte wandeling naar de kampplaats te wandelen. Het exacte uur van vertrek weten 

we nog niet precies maar zal binnenkort zeker aan jullie ouders doorgegeven worden. Als jullie 

ons kunnen beloven om flink te slapen voordat jullie vertrekken geraken we er vast en zeker :D  

  

Wat we al wel kunnen verklappen is dat ons kampthema namelijk ‘Squid Game’ is. Verder 

gaan wij het hier bij laten. Het is voor iedereen vakantie en dan heeft niemand zin om nen 

dikken bijbel te moeten lezen.  

 

 

                    

Veel groetjes xxxxxxxx 

  

  

Mil, Bruce, Kobe, Jore 
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Tippers 
Dag liefste tippertjes! 

Het is bijna zo ver… de leukste tijd van het jaar komt er weer aan. We gaan weer op 

kamp!!! 

Een week vol plezier, lachen, weinig slaap, kei goei eten en vooral een mega kei super 

leuke planning!! 

Ons thema voor thema dag iiiiiiiiis…*tromgeroffel* SNEEUWWITJE EN DE 7 DWERGEN 

                                                                    

 

 

 

 

Wij hebben er alvast zin in!! 

Wat moet je zeker nog meenemen? 

- Themakledij (jullie komen allemaal verkleed als dwergen, joepie!) 

- Kleren die vuil mogen worden       

- Middageten heenreis 

- Je goed humeur    

Speciaal omdat wij jullie fietskunsten kennen (     ) hebben wij gefixt dat we met de trein 

gaan, zodat we op kamp geraken (liefste leiding, I know) hihi. 

Tot dan! 

Dikke kus, Dorien & Sterre XXX 
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Toppers 
 

Dag topperkes! 

Hier is de laatste en belangrijkste mataboe van dit jaar. 

Bereidt u voor, ga rustig zitten, neemt ne chips en iets om te drinken want dees wordt een hele 

ervaring. 

Oké, zit ge goe… dan beginnen we eraan: 

Sommigen onder jullie weten al dat we plannen aan het maken zijn voor iets heel speciaals. De 

Matthias had namelijk het briljante idee om van 31 juli tot en met 10 augustus een soort langdurige 

Chiro te organiseren op een andere locatie, ge kunt het een beetje vergelijken met een kamp. We 

hebben het een en het ander geregeld en kunnen deze langdurige Chiro in Sleidinge houden. 

We hebben lang zitten denken hoe we het gaan noemen maar zijn tot de perfecte naam gekomen. 

Dus bij deze kondigen we trots aan:

 
Tijdens deze meerdaagse organiseren we een themadag. 

Dit thema is: 

Voor zij die de coole, originele en mega toffe graphics niet kunnen lezen: het thema is Reis rond de 

wereld. 

Concreet betekent dit dat iedereen een land moet vertegenwoordigen. Ne Chinese vrijwilliger heeft 

ons hierbij geholpen en zo is het volgende uit de bus gekomen: 

● Dauwe = Amerika 

● Dries = Rusland 

● Ruben = Egypte 

● Tor = India 

● Stan = Vaticaanstad 

● Liam = Brazilië 

● Wies = Australië 
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Om even samen te vatten wat jullie allemaal moeten meenemen is hier een lijstje: 

● F1 racepak 

● Themakleren van Reis rond de wereld 

● Een kampeerstoel 

● Een patat met een getekend gezichtje en ingekleed als een baby 

● Kleren die zeer vuil mogen worden 

Daarnaast is er ook ander nieuws! 

De koekenpakketten zijn aangekomen. 

Om de grote meerdaagse Chiro te organiseren en leuke activiteiten te kunnen 

doen, hebben we een beetje geld nodig. En uit onze brainstormsessies hebben 

we besloten koekenpakketten van Lotus te verkopen. 

Dit wil zeggen dat we veel reclame moeten maken! 

De link van het bestellingsformulier (formulier dat mensen invullen om het 

koekenpakket te bestellen bij ons) delen we nog met jullie. 

Amai da was nogal een artikel eh! 

We heb ervan genoten! 

Zo veel nieuws en ideeën, ik ben er efkes ni goe van … amai … lang geleden da we zo’n goei artikel 

hebben gelezen! 

Dees ga zeker de asja prijs winnen voor beste artikel! 

Ik denk da daarmee alles gezegd is dus… 

Vele kusjes en knuffels van Matthias, Ase en Cis XXX 

PS. Amai ik zie juist da we het hebben gewonnen!!! 

PPS. Wij willen onze mama en papa bedanken om altijd in ons te blijven geloven! 
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Tiptiens 
 

ZOMER IN FRANKRIJK 
Bonjour mes amours! 

Deze zomer gaan we op kamp… maar niet echt naar Frankrijk. Al is het wel bijna even ver! We 

trekken naar het mooie Sleidinge, en het allerleukste? We doen het allemaal op de fiets! Smeer die 

beentjes dus al maar in!  

Op onze speciale themadag reizen we wel even af naar Parijs. We bezoeken de Eiffeltoren en zetten 

onze koksmutsen op, want het wordt tijd om onze innerlijke chef te ontdekken. Jajaja! We hebben 

het over Ratatouille. Het enige wat je nog moet meenemen is een echte koksmuts en schort! Voor 

het ratje Remy hebben wij al gezorgd.  

Maar dat is niet alles! We worden ook dansende prinsessen,  één van de 12 (of nee, eigenlijk 10 

       )! 

Ontdek op de voorkant van je mataboe welke dansende prinses jij bent door haar persoonlijke 

bloem, en neem een jurkje en schoentjes mee in die kleur. 

Wat mag je buiten je goed humeur zeker niet vergeten?  

-               Een fiets die helemaal in orde is voor onze pittige fietsrit 
-               Lunch + drinken voor tijdens de fietsrit  
-               Een snackje en een drankje voor iedereen van de groep (om te delen) tijdens de 

fietsrit  

-               Fluohesje en helm (aandoen bij vertrek       ) 
-               Witte outfit, deze outfit wordt vuil ( zowel bovenstuk als onderstuk) 
-               Kleren die vuil mogen worden  
-               Outfit themadag: koksmuts en koksschort  
-               Outfit 10 dansende prinsessen ( iedereen heeft zijn eigen kleur) 
-               Een onesie 
-               Een beetje zakgeld (We laten nog weten hoeveel ongeveer. ) 
-               Een K3 outfit (Je mag helemaal kiezen welke! Je mag het ook heel simpel 

houden.) 
-               Matje voor op tweedaagse + kampingsstoeltje voor te chillen 

Au revoir, mes amis!  
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Kerels 
Jow gasten,  

  

Wij hebben maar een korte boodschap want het is veel te warm om na te denken over iets origineel. 

  

Door het tappen op de frikandelliesfuif hebben we nog ne schone pot om het kamp en de rest van het jaar 

goe af te sluiten, dus zet je schrap! 

  

Dan moeten we enkel nog wat kwijt over het kamp: 

- Geniet van de vakantie, maar zit ni te veel stil, want we gaan getrainde benen kunnen gebruiken om 

in Sleidinge te geraken. 

- @Aster: verzorg uw schoon gezichtje maar goe, want met themadag zullen jullie er op jullie best 

moeten uitzien als dragqueens. 

- Neem zeker een zomers hemdje mee!  

  

Groeten van de twee beste fakteurs van de kempen, 

Bies & Was 
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Aspi-meisjes 

 

 
Dearest Ladies, 

The hour is nearly upon us, camp is drawing near, and oh, what a splendid occasion it shall be! Our 

spirits are positively aflutter with anticipation. A mere hundred kilometres upon our dainty legs shall 

not deter us from maintaining our radiant elegance. As true ladies of noble birth, we must uphold our 

reputation, and of course, keep the commoners firmly beneath us. 

A proper English breakfast shall be served promptly at 8 o’clock in the morning at the esteemed 

Chiro Morkhoven estate. Thereafter, we shall depart in grand fashion by carriage and steed, 

naturally  toward the Royal Lands of Sleidinge. There awaits us a most arduous journey, filled with 

trials and tribulations most unbecoming of nobility. Upon arrival, we shall erect our regal palace 

regrettably, with our own hands, for alas, our princes upon white steeds have yet to appear. 

Following this most unbecoming labour, we shall embark upon a ten-day beauty rest, a period of 

most critical importance. To ensure the success of this restoration of our loveliness, we kindly 

request you bring along the following essentials: 

Outfit Requirements for the Days Ahead: 

- Attire for our Bridgerton-Themed Soirée 

- Heels, fit for a promenade 

- A baby doll or popje, naturally 

- A white shirt 

- Garments that may withstand a touch of mud and mess 

- DJ Jelle merchandise  (No need to purchase! Kindly request to borrow from a fellow lady) 

- A most distinguished hunter’s ensemble 

- And lastly, attire most suitable for mingling with the lower classes, for we shall spend one 

day living as the common folk in a most vulgar experiment — known simply as Marginal Day. 

Heaven help us. 

Marginal Day Clothing Assignment: 

- Miss Mees shall prepare a garment for Lady Lisse 

- Lady Lisse shall dress Your Grace, Femke 

- Your Grace Femke shall provide an ensemble for Madam Lotte 

- Madam Lotte  shall, in turn, ready an outfit for Miss Mees 

Prepare yourselves, dearest companions, for a fortnight of elegance, hardship, beauty, and 

unbecoming tasks — all in the name of noble adventure. Pack your trunks, polish your tiaras, and 

ready your fans. The season has never known such splendour. 

With the utmost affection and poise, 

Lady Britt and Miss Floor 
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Wist je dat… 

 

● … het al een keileuk chirojaar is geweest? 

● … we ons al hard hebben geamuseerd?  

● … de zomervakantie officieel bezig is? 

● … de leiding stilletjes aan het kampprogramma bezig is?  

● … de leiding de kampplaats al gezien heeft? 

● … iedereen er al mega veel zin in heeft? 

● … er leden zijn die voor de eerste keer in een tent gaan slapen? 

● … de zon al HEEL hard geschenen heeft? 

● … we ook willen dat de zon schijnt op kamp? 

● … er een kampmis is?  

● … deze zal doorgaan op 19 juli? 

● … jullie hierover nog meer info vinden verder in de mataboe? 

● … we op kamp gaan naar Sleidinge? 

● … dit achter Gent ligt? 

● … de naam Sleidinge afkomstig is van sleidering?  

● … dit een koek is dat we gaan eten op kamp? 

● … MOPJEE!  

● … Sleidinge zeer ver is voor met de fiets? 

● … er hierdoor groepen zijn die met de trein gaan? 

● … wij geweldige kookouders hebben? 

● … die er voor gaan zorgen dat we geen honger gaan hebben? 

● … er leden zijn die nog nooit op kamp zijn geweest?  

● … er na het kamp steeds een zeer grote hoop ‘verloren voorwerpen’ achterblijft? 

● … we daarom aan de ouders willen vragen om op ALLES een naam te schrijven? 

● … we het kamp normaal eindigen met een indrukwekkend kampvuur? 

● … we hopen dat we dat dit jaar ook kunnen doen, ondanks het hete weer? 

● … brieven krijgen op kamp echt suuuuuperleuk is?  

● … de postcode ergens op de volgende pagina staat?  

● … je de brieven best niet te laat opstuurt? 

● … de toppers een Asja award hebben gewonnen voor beste artikel? 

● … ze hun mama en papa bedanken? 

● … er op kamp ook veel foto’s worden getrokken?  

● … die na het kamp allemaal op Facebook verschijnen? 

● … dat superleuk is om het kamp zo opnieuw te kunnen beleven? 

● … wij allemaal zeer benieuwd zijn naar jullie verkleedkleren? 

● … ons blad bijna vol is? 

● … een naaktslak zijn naam niet heeft gekregen omdat hij geen huisje heeft, maar 

omdat hij geen broeken draagt? 

● … we hier niet zeker van zijn maar dit wel logisch klinkt? 

● … wij dus stilaan moeten afronden? 

● … DAG?! 
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Chiroagenda 

Zaterdag 19 juli: Kampmis 

 

Zondag 20 juli: Chiro 

 

Zondag 27 juli: Geen Chiro 

 

Kamp:  

Donderdag 31 juli t.e.m. zondag 10 augustus 
(Voor Rakwi's en oudere groepen) 

Zondag 3 augustus t.e.m. zondag 10 augustus 
 (Voor Pinkels, Sloebers en Speelclub) 

 

Zondag 17 augustus: Geen Chiro 

 

24 augustus: Laatste Chiro 

 

Zondag 31 augustus: Geen Chiro  

 

5-6-7 september: Feestweekend  
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Kampmis  

 
 

 
Voor we met z’n allen op kamp vertrekken, willen we graag samenkomen voor een sfeervolle 
kampmis. Het is een fijn moment om even stil te staan bij wat ons te wachten staat en om 
als groep het kamp goed in te zetten. 

De kampmis vindt plaats op zaterdag 19 juli om 19.00 uur in de Sint-Niklaaskerk in 
Morkhoven. 
We spreken af met alle leden om 18.30 uur aan de chirolokalen, dit doen we in volledig 
uniform. Van daaruit wandelen we met de hele groep samen naar de kerk. 

Natuurlijk zijn ook ouders, grootouders, broers, zussen en sympathisanten van harte 
welkom om samen met ons de viering bij te wonen. Het is altijd fijn om zoveel mogelijk 
mensen mee te laten genieten van de sfeer die leeft binnen onze Chiro. 

De mis eindigt rond 20.00 uur. Daarna mag iedereen weer naar huis en beginnen we echt af 
te tellen naar het kamp! 

We kijken er alvast heel hard naar uit om jullie allemaal te zien op de kampmis. 
Tot dan! 

Vele groetjes 
De leiding 
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Algemene zaken 

 
Kampdata  

Rakwi’s, Tito’s, Keti’s & Aspi’s gaan op kamp van donderdag 31 juli t.e.m. zondag 10 augustus. Voor 

meer info (vertrekuur, vervoersmiddel, …) moet je bij je leiding zijn.  

Sloepi’s & speelclub gaan op kamp van zondag 3 augustus t.e.m. zondag 10 augustus met de trein. 

De leden worden op 3 augustus om 8u aan het station van Heist-op-den-berg verwacht.  

Let op: de valiezen/ slaapzakken/ …. worden niet mee op de trein genomen. Deze moet je alvorens 

op de voorziene uren en dagen naar de Chiro brengen. 

Op zondag 10 augustus komen de sloepi’s en speelclubs terug aan in het station van Heist-op-den-

berg. De sloepi’s en speelclubs zouden om 13:35 terug aankomen ik het station. Zorg dat u zeker de 

facebookpagina bekijkt voor eventuele aanpassingen/updates.  

Valiezen, veldbedden en slaapzakken binnenbrengen  

Alle leden brengen op dinsdag 29 juli of woensdag 30 juli tussen 19u00 en 20u00 hun valies, veldbed 

en slaapzak binnen. Let op: De sloebers, pinkels en speelclubs moeten dit jaar WEL een veldbed 

meenemen op kamp! 

 

Met de fiets/het openbaar vervoer 

Rakwi’s, Tito’s, Keti’s & Aspi’s vertrekken met hun eigen groep naar de kampplaats. D.w.z. dat hun 

leiding zelf beslist met welk vervoersmiddel ze gaan, hoelaat ze vertrekken en welke route ze volgen. 

Groepen kunnen eventueel wel afspreken om samen te rijden.  

Ongelukken in het verkeer zijn snel gebeurd. Om zulke erge voorvallen zoveel mogelijk te vermijden, 

dragen groepen die met de fiets naar de kampplaats gaan verplicht een helm en fluovestje. Groepen 

die een stukje te voet doen, dragen verplicht een fluovestje.  

 

Kostprijs  

De kostprijs per kampganger is afhankelijk van het aantal nachten (zeven of tien) en van de 

vervoerswijze (op eigen kracht of met de bus/openbaar vervoer). De bedragen variëren tussen €100 

en €130. Voor de exacte prijs moet je bij je leiding zijn. (Houd er rekening mee dat het steeds mogelijk 

is dat je leiding een extra bijdrage vraagt voor de aankoop van specifiek materiaal.)  

 

Contact/bezoek  

Contact met je kind kan enkel via de post. (Je vindt het kampadres verder in deze Mataboe.) 

Berichtjes van ouders naar de leiding, de kookouders of op facebook worden niet beantwoord. In 

dringende gevallen kunnen ouders wel contact opnemen met de hoofdleiding via +32 483 70 30 07 

(Cis Michielsen) of +32 468 29 66 34 (Mirthe Verbiest). D.w.z. dat we bijgevolg ook géén bezoek 

verwachten van de ouders. Ook “toevallig passeren” wordt niet aanvaard. 
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De valies 
Wat mag je zeker niet vergeten? 

o Veldbed (alle leden brengen dit mee) 
o Hoeslaken  
o Slaapzak 

o Kussen + kussensloop 

o Vuillinnenzak 

o Pyjama 

o Voor de tentslapers: 
o Warme slaapkedij 
o Extra dekentje voor koude nachten 

o Voldoende ondergoed 

o Onderbroeken 

o Hemdjes/BH’s 
o Kousen 

o Zakdoeken 

o Spelkledij 
o Shorts 
o T-shirts 
o Rode/blauwe chiro T-shirt 
o (Warme) truien/trainers 
o Lange (jogging-)broek 

o Sportieve schoenen 

o Stevige stapschoenen (dagtocht) 
o Pet/zonneklep 

o Themakledij (het thema krijg je van je leiding te weten!) 
o Regenkledij 
o Zwemkledij 

o Zwembroek/bikini/badpak 
▪ Voor de jongens: zij nemen voor de zekerheid best een spannende 

zwemshort mee 

o Badhanddoek 

o Eventueel een zwembril 
o Zwembandjes (VERPLICHT voor Sloepi’s, zelfs als ze al kunnen zwemmen) 
o Wasgerief 

o Toiletzak 
▪ Tandenborstel 
▪ Tandpasta 

▪ Bekertje 

▪ Zeep/shampoo 

▪ Kam 

o Handdoeken 

o Washandjes 
o Eventueel badslippers 
o Maandverband/ tampons voor de meisjes  
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o Portefeuille 

o Beetje (!) zakgeld 

o Kids-ID 

o Eventueel medicijnen 

o Breng de afdelingsleiding hiervan op de hoogte! 
o Pennenzak met schrijfgerief 
o Drinkbus 

o Zonnecrème 

o Fluovestje (VERPLICHT!) 
o Rugzakje 

o Vanaf Rakwi : plastic eetgerei 
o Beker 
o Diep bord 

o Bestek (mes, vork, lepel) 
o Elektronica 

o GSM 🡪 op kamp kan je gebruik maken van de binnen- en buitenpost 
o Fototoestelde 🡪leiding voorziet genoeg camera’s 
o MP3-speler 🡪 Radio Boez zorgt ervoor dat je op tijd en stond kan dansen 

o Social media 🡪 want #tb is veel cooler 
o Alcohol en drugs 
o Wapens 

Handige tip! (1) 
Elk jaar zijn er massaal veel verloren voorwerpen. Daarom vragen we ouders om zoveel 
mogelijk spullen met een naam te labelen (vooral de kleinste groepen). In het bijzonder 
bedoelen we chirotruien, -T-shirten, -rokken, -broeken, washandjes, en handdoeken. Zo 
hoeft u als ouder achteraf niet naar een halve koffer te moeten komen zoeken bij de verloren 
voorwerpen! 

Handige tip! (2) 
Het is handig om pakketjes (onderbroek, kousen, T-shirt & short) voor elke dag te maken 
bij het inpakken van de valies. Zo kan uw kleine spruit zelfstandig zijn/haar kleding 
verdelen over het hele kamp. Altijd proper, en toch genoeg kledij tot de laatste dag! 
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Post op kamp 
 
Inkomende post 

Je kan altijd een briefje sturen naar je oogappeltje(s). Dit kan op volgend adres: 

Chiro Morkhoven 
t.a.v. (naam kind) – (afdeling) 
Chiro Sleidinge 
Lovendonk 8 
9940 Sleidinge  

 
 

LET OP: Snoeppakketten zijn verboden en worden dus NIET doorgegeven! 

 

Buitenpost (i.e. post naar het thuisfront) 
De leiding en de leden kunnen via de buitenpost brieven schrijven naar het 
thuisfront. De foeriers zorgen dat de brieven dagelijks opgestuurd worden via 
de post. Elke dag tijdens de platte rust kan je postzegels en kaartjes aan 
winkelprijs kopen bij de leiding. 

Een handige tip voor de jongste leden: je kan enveloppen/stickers meenemen 
waarop de adressen van het thuisfront al zijn geschreven. 

 

Binnenpost (i.e. post tussen leden en/of leiding op kamp)  

Via de binnenpost kan je briefjes schrijven naar je vriendje, vriendinnetje, 
favoriete leid(st)er, enzovoort. Een tekening, een brievenketting, een 
liefdesverklaring, een uitdaging voor een andere groep, … Alles kan en alles 
mag. 

Of toch bijna. Beledigingen en schunnigheden worden absoluut niet 
getolereerd en zullen worden gesanctioneerd! 
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Oproep! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chiro Morkhoven heeft jouw hulp nodig! 

Van 31 juli tot en met 10 augustus trekken we dus op kamp naar Sleidinge. 
Dat betekent: ravotten, zingen, lachen... én natuurlijk véél hongerige 
buikjes om te vullen! 

Daarom zijn we nog op zoek naar: 

      Groenten 

   Fruit 

         Koekjes 

 

Kun en wil jij ons hiermee helpen? 
Geef dan een seintje via: 

● Onze Facebookpagina 
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● Gsm-nummer: 0473/46 15 52 of 
0486/16 04 80 

 

 

 

De leiding, leden en kookies zijn jullie 
heel dankbaar!! 

 

  



Als je ’t mij vraagt… 
Chiro Morkhoven 

 

 

 



Als je ’t mij vraagt… 
Chiro Morkhoven 

 



Als je ’t mij vraagt… 
Chiro Morkhoven 

De Banier 

 

Wil je naast je uniform nog andere leuke dingen van de Chiro, zoals kousen, 

een zonnebril, een pet, fietsvlaggetjes, een buff,…? Dan kan je deze altijd 

gaan kopen in de chirowinkels, genaamd “De Banier”!  

Voor meer info: www.debanier.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.debanier.be/
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Spelletjeshoek 
Geraak jij al tot in Sleidinge?  
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Hieronder nog een super leuke kleurplaat die je al doet denken aan de tenten op kamp.  
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